
 

 

 

 

 

 Herman Lenting, deelnemer aan de 

Nijkerkse Fiets4daagse 2004 schrijft: 

 

 

Dag 1, maandag 9 september 2024: 

Dag beste mensen, 
Gisteren, zondag, naar mijn logeeradres in Nijkerk vertrokken en zoals je 
verwacht was het een fijne rustige trip. 
Op mijn gastadres werd ik allerhartelijkst ontvangen en na een drankje werd 
alles, mijn spullen, op z'n plaats gezet. 
Ja mijn gastvrouw viert in deze periode haar verjaardag en daar hoort natuurlijk 
een mooie bloeiende plant bij. 
Mij is de vraag gesteld hoe kom je daar in Nijkerk. Nu dan, voorheen deed ik de 
fiets4-daagse in Lanaken, België, bij Maastricht, ook in september. Dat was 
daar zeer aangenaam en prachtige omgeving en bijzonderheden zoals: door het 
water fietsen en over de boom kruinen. Maar helaas ze zijn ermee gestopt en 
ben ik aan het zoeken gegaan waar ik in een heel andere omgeving een fiets4-
daagse kan vinden en ook zo belangrijk een goed logeeradres. En zo begon 
weer een nieuw avontuur. 
Het logeeradres is zeer goed bevallen net zoals de nieuwefiets4-daagse. 
Zodoende is dit nu al de zesde keer dat ik van dit alles mag genieten. 
Genieten doe ik al bij de start. Na 6 keer ben ik zo langzamerhand een bekende 
en zeer indrukwekkend veel begroetingen, ook van bekende fietsers vinden 
plaats met een stevige omhelzing, ja om er stil van te worden maar daar is nu 
geen tijd voor want er moet gefietst worden. 
Met fietsvriend Wim om 9.30 uur afgesproken. Wim is altijd goed op tijd maar 
hij had in de file gezeten. Wij wachten steeds op elkaar om dan samen een plan 
te maken maar Wim voelde zich niet lekker. Wim nam het besluit om de korte 
route te nemen en zou na een pauze starten. 
Vandaag fietsen wij de "Noordwest-Veluwe en Flevoland" route. 
Na de start zijn we meteen in het buitengebied van Nijkerk. Over prachtige 
fietspaden parallel met de weg of door bos en heide. 



Een zeer grote pluim of te wel duim voor de menen die de route uitgepijld 
hebben. Chapeau, zo hoort het, wat heb ik genoten en in de bossen was het 
zacht gefluit van de fluitende fietser hoorbaar. 
Door woonwijken om te laten zien hoe rijk wij zijn afgewisseld door smalle 
paden en doorgangen waar je je fietskunst kunt uitproberen en zeer belangrijk 
goed gepijld. 
Bij de eerste stempelpost bij Grandcafe de huiskamer, in Putten, is dan onze 
eerste stempelpost. Tijd voor koffie met wat lekkers. Maar helaas, het lekkers 
kwam na ongeveer een half uur en na het volgend half uur de koffie. Gelukkig 
zijn wij fietsers rustige mensen (?). 
Rustig weer verder langs Ermelo en ik dacht ook de buitenkant van Harderwijk 
ben je dan in hogere sferen en geniet je van al dit prachtigs. 
Plots zie ik dan de boot, veerpont Horst, om van het oude naar het nieuwe land 
te komen met een lange rij fietsers. Als dit maar zal lukken. Langzaam, traag zet 
de stoet zich in beweging en ja hoor als makke schapen, de boot was vol met 
fietsen en fietsers. Alles was uitpuilend vol ook op het bovendek maar al heel 
snel staat daar een beschaafd persoon op en bied zijn/haar plaats aan, aan 
deze fietser. 
Hoe kun je het praktiseren. Alle lof aan de organisatie het was puik. Wij met z'n 
allen hebben genoten, geloof dat maar. 
Na de overtocht door het nieuwe land is onze volgende stempelpost bij 
restaurant RCN. Helaas was de soep al op.  
Dan maar zonder verder. Onderweg een bankje gevonden en mijn banaan van 
mijn logeeradres genuttigd. 
Via een hoge brug weer van het nieuwe land naar het oude. 
In de verte zie je de contouren van Nijkerk.  Op de autoweg staat alles stil. Wat 
zijn wij gelukkige mensen om hier zo van de mooie natuur te mogen genieten. 
De finish lonkt, daar krijg ik dan van "de stempel "dames de laatste stempel van 
deze dag. 
Zeer voldaan naar mijn logeeradres gefietst waar ik werd ontvangen met koffie 
en wat lekkers. 
Nu knort mijn maag ontzettend en wordt het tijd een goed restaurant op te 
zoeken. Hoe mij dat vergaan is lees je morgen dan wel weer. 
De hartelijke groeten uit het mooie Nijkerk van de fluitende fietser, 
Herman  
 
 
Dag 2, dinsdag 10 september 2024: 
 
Dag beste mensen, 



Voor ik het vergeet. Gisteren heel even met het jasje aan gefietst en na enkele 
kilometertjes uit, de hele dag met blote armpjes. 
Vandaag met jasje aan vertrokken en aangehouden vanwege de temperatuur. 
52 kilometertjes droog gehouden, daarna drupte het meer of minder, het is wel 
kouder geworden. 
Gisteravond bij "Moeke" een heerlijke schnitzel gegeten. Toen ik er zo 
ongeveer 19.30 kwam moest ik wachten, er is nog een wachtende voor U. 
Uiteindelijk een plaatsje toegewezen gekregen. Het is maandagavond en de 
tent is stampvol. Zeer voldaan ben ik dan weer, het was al donker huiswaarts 
gekeerd. 
Vandaag al dag twee, de Gelderse Vallei Route. 
Na de start heel even op bekende weg om dan door het prachtig landschap te 
fietsen, door bos en veengebied afgewisseld langs de heide die helaas 
uitgebloeid en nu bruin van kleur is. Geleidelijk kom je dan langs plassen die 
alsmaar groter worden. Idyllischer dorpen doorkruisen wij waar de namen nog 
in herinnering liggen van de vroegere aardsrijkkunde les zoals Voorthuizen met 
zijn horecaplein en Lunteren om er maar twee te noemen. Het geeft zo het 
gevoel dat ik een luxe vakantie mag beleven van het allerfijnste en dat dan in 
eigen land. 
Langs een relatief uitgestrekt meer is dan Beachclub Zeumeren onze eerste 
stempelpost, tijd voor koffie en wat lekkers.  
Dat was dan eerst bestellen en betalen en dan achter in de rij aanschuiven. De 
koffie in een kop zonder schotel en het gebak met slagroom welke minstens 
een half uur staat te verpieteren voor toch wel een schandalige prijs. Weer een 
ervaring rijker. 
Je vergeet dit relatief snel wanneer je weer door het mooie landschap fietst en 
warempel een echte heuvel moesten wij beklimmen waar wij het 
hoogstgelegen minigolfterrein passeerden. Af en toe dacht ik mijn 
ondersteuning doet het niet meer, zo'n klimmetjes hebben wij dan 
bedwongen. 
Tussen al die mooie natuur komen wij dan bij " De Lunterse Boer" onze 
volgende stempelpost. Dit is subliem gelegen en zeer belangrijk de horeca is 
hier perfect zodoende hebben "de heren" genoten van de heerlijke 
tomatensoep die met flair werd geserveerd, dit alles tegen een zeer redelijke 
prijs. 
Van hieruit fietsroute eerst stijgend door het bos om dan weer op een 
kronkelend pad te dalen. 
Nog snel een kijkje genomen bij "De Espeterhoeve" een bloemenatelier en 
woondecoratieboerderij. 



Barneveld is toch veel groter als ik mij heb voorgesteld maar gelukkig met 
goede fietsvoorzieningen. 
Nu verlangen wij met smacht naar onze laatste stempelpost en wel bij 
"Wijngaard Aan De Breede Beek" in Nijkerk. 
O wat een heerlijke wijn, ja een wijntje, de oude heren zijn verstandig (?). 
Trouwens bij twee van die wijntjes had ik niet geweten hoe ik nog thuis zou zijn 
gekomen, dit is ook de mening van Wim. 
Met een zalig gevoel hebben wij dan de laatste 5 kilometertjes aanvaard en 
was het goed om weer in Nijkerk te zijn. 
Morgen al dag drie van deze mooie fietsvierdaagse. Hoe dat gegaan is lees je 
dan wel weer. 
De hartelijke groeten uit het mooie Nijkerk van de fluitende fietser, 
Herman 
 
 
Dag 3, woensdag 11 september 2024: 
 
Dag beste mensen, 
Gisteravond ben ik wezen eten bij "de Chinees". Het regende op de heen en 
terugweg dus thuis was het weer zorgen voor droge spullen. 
Bij de Chinees was het perfect, ook vriendelijke gasten en niet te lui om een 
fotootje te maken. Plots hadden ze ontdekt dat buiten bij de fietsen een e-bike 
staat met de sleutels in het slot en omdat ze mij met een fietshelm hadden 
gezien stormden ze op mij af om mij te waarschuwen. Meneer Uw e-bike staat 
buiten met de sleutel nog in het slot. Ik weet waar ik mijn sleutel laat dus snel 
opgelost niet van mij. De sleutel van de vreemde fiets werd daarom in 
veiligheid gebracht. Waar vind je dat nog tegenwoordig. 
Eerst dan het weer van deze derde dag.  
Het schijnt vannacht behoorlijk geregend te hebben maar ik heb gelukkig een 
gezonde slaap en heb er niets van gemerkt. 
Vanmorgen bij het ontbijt was het bar en boos en kwam het hemelwater met 
bakken tegelijk uit de hemelgevallen. 
Na een regenpauze mij gereed gemaakt voor vertrek en ja hoor het plensde 
weer, ik maar gewacht en hoopte dat het zou minderen en wat ziet daar die 
optimist een vleugje blauwe lucht en warempel het werd droog, Nu rap naar de 
start. Daar waren nogal wat optimistische mensen die aan de tocht begonnen. 
Wim en ik een plan gemaakt voor deze dag en warempel, niet te geloven, Op 5 
druppels na is het de hele tocht droog gebleven, Wel was er een behoorlijk 
straffe wind.  Omdat wij vanavond een etentje hebben, Wim heeft mij 



uitgenodigd ter afsluiting van het seizoen hebben wij besloten de midden route 
te fietsen. 
Wat ik ook niet zomaar voorbij wil laten gaan is het perfecte pijlen uitzetten 
voor de route. Ik maak een diepe buiging voor deze mensen. Het was perfect. 
Door jullie hebben wij weer een mooie dag beleefd en kunnen genieten van dit 
mooie land. 
Op pad en over de brug van het oude naar het nieuwe land en pal langs het 
water over een goed fietspad komen wij dan uit bij onze eerste stempelpost. 
Hier is iets geheel misgegaan en geen stempelpost. Alle lof voor de organisatie. 
Hier staat een lid van de organisatie om dit te regelen. 
Goed opgelost. 
Wij ploeteren verder met wel een heel forse wind kop. Links het water met 
vergezichten, ik meen zelfs contouren van Amersfoort te ontdekken en dan 
daagt daar in de verte een hoge verkeersbrug waar wij met een behoorlijke 
klim en daarna afdaling weer op het oude land zijn gearriveerd. 
In Blaricum kom ik voor het eerst.  Kasten van nieuwe huizen maar ook voor jan 
modaal. 
In restaurant Bruis is dan de eerste stempelpost. Het is er erg druk, hier komen 
de middellange en lange route samen. 
In de rij plaats genomen en uiteindelijk mijn bestelling kunnen doen. Er 
haperde van alles wat. Ja zult je zult wel zeggen geduld is een schone gave en 
dat moeten die oudjes ook maar hebben. Na dik 20 minuten gereclameerd. Ja 
meneer het is ontzettend druk, wij komen zo meteen met uw bestelling. 
Na een half uur is het dan welletjes en staat er geen rij meer bij het bestellen, 
Je kunt begrijpen dat ik wel een beetje pissig was. 
Ze hadden begrip, (gelukkig) de appeltaart was inmiddels op en boden hun 
excuses aan. Aangeboden om het geld terug te betalen en als goedmaker van 
het huis een grote punt van een chocoladetaart met slagroom en meteen 
gebracht. Kijk zo kan het ook. 
Nu weer met frisse moed verder.  
Via Eemnes kris en kras door de polder en overgezet door een veerpond.  
Hier zijn wij aangeland bij onze volgende stempelpost in EETCAFE OOTJE EPPIE. 
Zoals mij verteld is is de eigenaar in Thailand op vakantie geweest en met een 
keukenprinses teruggekomen. Wij hebben hier genoten van een uitzonderlijke 
Thaise soep. Deze was nog heet toen ze koud was. 
Aangesterkt gaat het door die weidse polder dan in den verre straalt ons de 
machtige toren van de grote of St. Catarinekerk ons tegemoet. 
Na nog even de rug gekromd te hebben genieten wij van onze route door het 
mooie centrum van Nijkerk.  
Het was weer fijn om bij de finish te zijn. 



Morgen alweer de laatste dag, ja zo snel gaat het. Hoe het mij vergaan is en 
was het droog lees je in de volgende fluitende fietser en die komt zoals 
gebruikelijk uit Ravenstein en wanneer weet ik niet. 
De hartelijke groeten uit het mooie Nijkerk van de fluitende fietser, 
Herman 
 
 
Dag 4, donderdag 12 september 2024: 

 
Dag beste mensen, 
Woensdagvond hadden de heren dan het etentje ter afronding van 
de fiets4-daagsen van dit jaar aangeboden door Wim.  
Het was goed toeven en het eten was goed bij de Chinees in Nijkerk. 
Op de fiets daarheen regende het en op de terugweg kwam het meer 
of minder met bakken uit de hemel. Gelukkig is het maar een 
kippeneindje. Wim was met de auto want hij doet de 4-daagse vanuit 
zijn huis in Maarn. 
Donderdag is dan al de laatste dag van deze geweldige fiets4-daagse. 
Wat vliegt de tijd voorbij. 
Bij het opstaan leek het erop dat het vandaag droog zou blijven. 
Echter toen ik na het ontbijt naar buiten ging voelde ik de kou en 
begreep ik dat het toch verstandig zou zijn een jasje aan te doen om 
het warm te houden, wat een verschil met temperatuur tegenover 
een week geleden. 
Bij de start vertelden dan enkele dames dat ze het al koud kregen van 
mijn blote beentjes. Nu ik fiets het liefste met mijn coursbroek, geeft 
bescherming aan mijn billen, ben een beetje gehard maar krijgt het 
wel warm van de aanblik van al die winterjassen. 
Wim was al aangekomen en zodoende konden wij meteen een plan 
maken zoals gebruikelijk. 
Na de start gaat het, heel begrijpelijk nog eventjes over bekende 
paadjes en wegen tot dat wij afbuigen naar een mooi fietspad. 
O ja, vandaag donderdag, doen wij "De Veluwe route".  
 Na aardig wat omzwervingen door bosachtig gebied is daar dan "het 
Smulhuisje" in Putten. Prachtig mooi huisje idyllisch gelegen tegen de 
bosrand. Tijd voor onze eerste koffiestop. 



Aangesterkt verder over mooie brede fietspaden van beton door het 
bos. De vele plassen laten zien dat het behoorlijk geregend heeft. 
Vaker zie je dat de wilde zwijnen langs de randen van het fietspad 
aan het wroeten zijn geweest om voedsel te zoeken, helaas heb ik 
geen gezien, zijn vertrokken door al die fietsers.  
In Stroe bij restaurant "De Landing" onze eerste stempelpost. Een 
lange rij staat daar dan voor hun consumptie waar onze ervaring ons 
heeft geleerd niet aansluiten maar weg wezen om halt te maken bij 
de volgende koffiestop zoals aangegeven. 
Helaas deze was gesloten. 
Over het fietspad door de prachtige heide met prachtige 
vergezichten stuiten wij op een schaapherder met zijn kudde. Deze 
gaf aan de fietsers een demonstratie met zijn schaapshonden, de 
bondgenoot van de schapen. Prachtig om dat allemaal te zien op 
deze mooie heide.  
Door Kootwijk en Kootwijkerzand op zoek naar horeca. Helaas, het is 
wel genieten van deze prachtige dorpen. 
Daar doemt dan onze volgende stempelpost, De Groenerie in 
Harskamp. Er is van alles te zien en te koop maar je begrijpt het al het 
is een grote beproeving vandaag. 
Met frisse moed verder, de route gaat tenslotte door prachtige 
natuur en heel belangrijk ook vandaag is het weer zeer ontspannen 
fietsen door de inspanningen van "De Pijlers" waarvoor onze 
hartelijke dank. 
Bij Eethuis De Heuveltjes nabij Voorthuizen kwam dan eindelijk de 
verlossing. De heerlijke soep bij een goede horeca met correcte prijs 
deed alles weer vergeten. 
Na een goede pauze en aangesterkt aan de laatste 15 kilometertjes 
begonnen. Bij Bio winkel Hart voor Aarde in Nijkerk dan onze 
allerlaatste stempelpost van deze prachtige fiets4-daagse. 
Aan de finish werden wij met de gebruikelijke geblokte vlag afgevlagd 
en nadien werd op een plechtige manier de welverdiende medaille 
omgehangen. 
Het waren mooie dagen in Nijkerk, maar aan alles komt een einde, 
snik. Ik heb genoten, het was een groot feest met al deze prachtige 



mensen die ik heb mogen ontmoeten. Bij leven en welzijn ben ik er 
komend jaar weer. Bij mijn gastadres hebben ze de datum al op de 
kalender geschreven.... 
Deze berichten komen via mijn mobiel adres waar ik tijdens de 
fietsevenementen gebruik van maak. In de nu volgende pauze is het 
verstandig wanneer je contact wenst om dat via mijn "huis" mail te 
doen, herman.lenting@ziggo.nl.  
De hartelijke groeten uit het mooie Ravenstein van de fluitende 
fietser en blijf gezond, 
 
Herman Lenting 
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